
Maandag 30 juli 1917.

Zaterdag hebben nieuwe bommenaanvallen op Gent en de voorstad Ledeberg plaats gehad.
Vier personen zijn in éen huis gedood. Een klein meisje — elders — eerste van hare klas
was, heel in 't wit gekleed, voor een spiegel bezig een laatste hand te leggen aan uit het papier
verloste krulletjes rondom haar hoofd, bereid om naar de prijsuitdeeling van haar school te
gaan, toen een stuk ijzer haar bloedig nedersloeg. Ooggetuigen verhalen, dat een heelen hoop
van de lillende ingewanden der slachtoffers — in een zak vergaard — op een kar werden
weggevoerd.

Dezen namiddag om drie uur worden de tien slachtoffers op kosten der gemeente ter aarde

besteld. Ook op het Soldatenheim te Melle heeft een bom vele dooden gemaakt.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


